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SPANJE

Tot een aantal jaar geleden verbleven
wij steeds in andere regio's binnen
Europa. Toen we het Spaanse dorpje
DE UNIEKE INZICHTEN EN PERSOONLIJKHEDEN Pals aan de Costa Brava ontdektenin

VAN ONZE MEDEWERKERS ZORGEN VOOR HET 2015, waren we direct verkocht. Zon,

zee, natuur en heerlijk eten. Omdat
ONDERSCHEIDEND VERMOGEN VAN RSM. DAAR sz Mingdleren @=m Ieeftijcl hamEikan

ZIJN WIJ TROTS OP. IN DEZE RUBRIEK KOMT dat ze graag wat vastigheid wilden qua
EEN COLLEGA AAN HET WOORD OVER ZIJN OF omgeving en vrienden, zijn we drie jaar
HAAR PERSOONLUKE FAVORIET(EN). DEZE KEER D Sy DT e e i it

pittoreske dorp op vakantie gegaan.
VERTELT RAYMOND BOTH, RELATIEBEHEERDER Ondankelletioenemendatoericmalis

Bl) BROUWER & OUDHOF IN ALKMAAR, HAARLEM er nog veel rust te vinden in en rondom
EN AMSTERDAM, OVER ZIJN FAVORIETE Pals en zijn de mensen erg vriendelijk.
VAKANTIEBESTEMMINGEN. Als je naar deze regio gaat, trek vooral
ook het binnenland in waar je veel
markante dorpjes kunt bezoeken of

= RAYMOND BOTH huur een boot (met of zonder schipper)
en geniet van de mooie kust. Daarnaast
aan te bevelen: tapas eten in Begur,
wandelen naar Montgri Castle en de
kustroute bij La Fosca.

OOSTENRLK

In mijn jeugd ging ik al met mijn ouders op wintersport naar het
Oostenrijkse dorpje Wagrain. Een prachtig uitgestrekt skigebied
waar je mooie tochten kunt maken. Het gebied ontwikkelt zich
ieder jaar verder met nieuwe aansluitingen op andere dorpen en
de meest moderne liften. Ondanks dat er steeds meer toeristen
komen, wordt het nergens echt te druk. Uiteraard zorgen we

er wel voor dat we vroeg - als het kan als eersten - boven zijn
om de ongerepte pistes af te gaan. Tip: kijk verder dan alleen de
plaats waar je verblijft. Het gebied is gemakkelijk in zijn geheel
te bereiken. Neem bijvoorbeeld de zwarte piste bij ‘Mulde' om
vervolgens lekker te lunchen bij het Wagrainer Haus!
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ZUID-AFRIKA Rz
Met een groep gezinnen zijn we in 2018 ruim twee weken door
een groot deel van Zuid-Afrika getrokken. Een geweldig divers
land met vriendelijke mensen, maar ook veel tegenstrijdigheden.
Denk daarbij aan de verschillen tussen arm enrijk en hoe men
daarmee omgaat (zowel positief als negatief). Als je met een
gezin met (jonge) kinderen naar Zuid-Afrika gaat, zou ik een
groepsreis adviseren. Omdat je vaak lange afstanden aflegt, is
het prettig dat zowel de volwassenen als de kinderen een leuke
groep vormt. In Kaapstad kun je heerlijk eten in het Waterfront,
bijvoorbeeld bij Mitchell's of bij Primi Piatti. Mis ook vooral de
zonsondergang niet!
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